




grote vrouwenverleider, maar de romanticus die op zoek is naar de ware liefde, de liefde die helpt 
om het wezen der dingen te doorgronden: " love, that helps one penetrate into the wonderful 
universal laws, our world's hidden beginnings," . In het koor der geesten komt deze gedachte als 
lofzang op de oerkracht van de ontluikende lente tot uitdrukking. Hieronder de tekst, de uitspraak en
de vertaling van dit werk:

Chorus of the Spirits

Tekst Uitspraak Vertaling
Na izlozhinakh rosistykh,

 na poverkhnosti ozer, 
vdal' ruch'yev i rechek chistykh

 i kuda ni kinesh'' vzor 
vsyudu zvonkaya trevoga

 vsyudu vzelen ubrana, 
torzhestvuya 
khvalit' boga zhizni polnaya
 vesna 

Na iez-lò-zjie- nach roo-zie 
-stiegh 
Na poo -vjer knos-tie oo-zjer
Vdal roesj-ev ie rjè-tjèk tjie-
stiegh
ie koe daa nie kie-njes vjòr
Vjoes-doe zvon-kaa jaa trè-voo-
gaa
Vjoes-doe vzee-len oe braa-naa.
Tor -zjest—voe-ja, 
khaa-liet boo-gaa
Zjies nie pol naa jaa vjes-naa.

Op de met dauw bedekte grond,

op het oppervlak van de meren
langs de beken en heldere 
rivieren
waar je ook kijkt
overal is opwinding

overal ontluikt het groen, 
triomfantelijk,
en prijst de god van het leven in 
de uitbundige lente

In de Cantamobiel
In deze nieuwsbrief de vierde rit in de Cantamobiel.
Elke maand vragen we iemand om achter het stuur
van dit voertuigje plaats te nemen en ons aan de
hand van een aantal messcherpe vragen een reisje
door zijn of haar leven te gunnen. Als we weer
uitstappen kennen we zijn of haar ware gezicht. 
Deze keer rijden we mee met Marjo.

 Mijn wieg heeft gestaan in…….. :
Amsterdam, geboren en getogen en op diverse adressen gewoond, waaronder de Kromme 
Waal en aan de Amstel, vlak bij theater Carré.  Ik was de oudste en het enige meisje. Na mij 
kwamen er drie broers. Op mijn twintigste zijn we, ons gezin, via woningruil in Zaandam 
terecht gekomen, waar ik een baan als juf en woonruimte vond. Ik voel Amsterdam nog 
altijd als ‘mijn’ stad en vertoef er vaak. Getrouwd, moeder van twee fantastische zonen. De 
oudste Wietse, woont met zijn vrouw in Groningen, de jongste Sjoerd woont met zijn vrouw 
en drie kinderen in Rotterdam. Al elf jaar pas ik daar, een dag per week op. Op deze wijze is 
het heerlijk meegenieten.

 Mijn werkzame leven bestaat/bestond uit… 
onderwijzen. Ik heb eerst 9 jaar basisschool gedaan, daarna 13 jaar  Huishoudschool en 
MBO tandarts- en doktersassistenten, en de Inas opleiding, waar ik Nederlands, 
wiskunde/rekenen en muziek gaf. Na allerlei fusies van scholen ben ik weer teruggekeerd 
naar de basisschool. In totaal heb ik er 45 jaar onderwijs opzitten en dit is mijn eerste 
gepensioneerde jaar.

 Nog belangrijker dan Cantabile is voor mij…….. 



het bezoeken van diverse muzikale optredens. De Mattheuspassion, de Analogues (een band 
die op fantastische wijze de muziek van de Beatles speelt) en binnenkort ga ik voor het eerst 
genieten van Oerol op Terschelling. We waren net te laat voor het North Sea Jazz festival in 
Rotterdam, dus dat staat voor volgend jaar op mijn lijstje.

 Behalve van klassieke muziek houd ik van…….
allerlei soorten muziek. Iers, the Corrs, maar ook licht jazzy muziek van Michael Bublé, 
Wouter Hamel, Bobby McFerrin. Koormuziek ( ik ben vijf jaar lid geweest van het 
Toonkunstkoor Amsterdam), musicals (28 juni Grease, in Groningen).

 Cantabile betekent voor mij…………
een relaxed avondje genieten van muziek. Ik heb niet eerder zonder begeleiding gezongen, 
dus a capella zingen is een leuke uitdaging voor mij.

 Andere hobbies van mij zijn……………
Reizen, lezen (ben lid van een boekenclub, waar we maandelijks een literair boek 
bespreken), puzzelen (legpuzzels van Jan van Haasteren), vakanties in België met onze 
vriendenclub, spelletjes, theaterbezoek,  het schrijven van levensboeken voor mensen en 
dirigeren.
 

 Mijn grote voorbeeld is ………………….
Zuster Beenen, een non, die in een moeilijke tijd in mijn jeugd, veel voor ons gezin heeft 
gedaan. Iemand die zich blijmoedig en onbaatzuchtig voor anderen inzette.

 Daar kan ik wel om huilen………….
dat we een wantrouwende maatschappij zijn geworden, waar professionals zoveel 
verantwoording moeten afleggen van elke actie, dat er te weinig tijd overblijft voor hun 
belangrijkste taak: daadwerkelijke zorg voor mensen. Dat is zo in het onderwijs, waar we 
omkomen in de administratieve rompslomp, maar ook bij verpleegkundigen, artsen, 
fysiotherapeuten, die in verhouding veel te veel energie moeten steken in het verantwoorden
van wat ze doen. Geen goede ontwikkeling. Heb vertrouwen in deze professionals en laat ze 
de zorg verlenen waarvoor ze zijn opgeleid!

 Daar kan ik nu om lachen  (‘sadder and wiser’)
het gevoel waarmee ik, na een lange dag hard werken, naar huis ging. Het was nooit klaar, er
lag altijd nog werk, je had altijd wel een kind niet de aandacht gegeven die je eigenlijk voor 
ogen had. Dat vergaderen zo belangrijk was, dat ik er zelfs mijn hobby, het Toonkunstkoor, 
voor moest opgeven.

 Ik heb nog een droom…………………
Meezingen in een koor die de muziek van John Rutter uitvoert. Het bijwonen van de 
opnamen van Maestro, mijn favoriete programma, waarvan ik hoop dat het terugkomt op de 
buis.

Dank je wel voor dit leuke reisje, Marjo! 
Aan wie geef je het stuur over?  


