






In de Cantamobiel

In deze nieuwsbrief de tweede rit in de Cantamobiel.
Elke maand vragen we iemand om achter het stuur
van dit voertuigje plaats te nemen en ons aan de
hand van een aantal messcherpe vragen een reisje
door zijn of haar leven te gunnen. Als we weer
uitstappen kennen we zijn of haar ware gezicht. 
Als eerste heeft Wim de eer gehad om achter het
stuur te gaan zitten, het stuur is nu overgenomen
door Irene.

 Mijn wieg heeft gestaan in…….. :  Wormerveer, aan de Kerkstraat werd ik als 5e kind geboren op de 6e 
verjaardag van mijn oudste zus. Ik groeide op in sociaal betrokken, warm gezin met uiteindelijk 6 
kinderen (1 broer en 4 zussen) en mijn ouders uiteraard. Inmiddels is dat gezin uitgegroeid tot een grote 
gezellige familie, waarin we helaas, naast mijn ouders, ook mijn oudste zus moeten missen. 

 Mijn werkzame leven bestaat uit…
In mijn werkzame leven heb ik meerdere werkgevers ‘versleten’, en heb veel verschillende taken gehad, 
de rode draad was altijd financiële administratie. Vorig jaar januari heb ik nog een carrière switch 
gemaakt en nu werk ik met veel plezier op een klein accountantskantoor, op een prachtige locatie: De 
Watertoren in Assendelft

 Nog belangrijker dan Cantabile is voor mij: ons gezin 

 Behalve van klassieke muziek houd ik van: Luit Jan. En ook van vakantie vieren, musea bezoeken, 
luieren, een goed glas wijn en last but not least onze (schoon)kinderen.

 Cantabile betekent voor mij samen muziek maken en toewerken naar een mooi optreden/concert. Ik 
kom altijd heerlijk ontspannen en fit thuis met als gevolg dat ik niet in slaap kan komen…..Een 
herinnering aan mijn vader, trouwe supporter van ons koor, die na (bijna) elk concert zei: ‘jullie hebben 
weer gezongen als lijsters’.

 Andere hobby’s van mij zijn:
Momenteel ben ik fanatiek aan het haken aan 2 woonkleden tegelijk, ook tuinier ik graag en doe ook nog
vrijwilligerswerk, maar of dat nu een hobby is ……..

 Mijn grote voorbeeld is: niet 1 persoon, maar het zijn mensen die vol passie ergens voor gaan; ook 
mensen die zonder oordeel een ander tegemoet kunnen treden en diegene ook in zijn waarde laat, dit 
laatste opschrijvend heb ik dan toch een voorbeeld: mijn oudste zus, die dit als geen ander kon.

 Daar kan ik wel om huilen (vertel iets over je ergernissen) 

Ergert u niet, verwondert u slechts is mij met de paplepel ingegoten, dus ergernissen heb ik niet, en als ik
ze al heb dan ben ik het ook zo weer kwijt of probeer ik er een positieve draai aan te geven.

 Ik heb nog een droom…………………
Voor mijzelf heb ik geen droom, de droom die ik wel heb is denk ik universeel: ik droom van een wereld 
zonder oorlog en onrecht!

Dank je wel, Irene!  Je mag de Cantamobiel weer inparkeren. 
???? staat al klaar om het stuur over te nemen.


