






In de Canta-mo-bile

In deze nieuwsbrief starten we met een nieuwe rubriek:
in de Cantamobiel . Elke maand vragen we iemand om
achter het stuur van dit voertuigje plaats te nemen en
ons aan de hand van een aantal messcherpe vragen een
reisje door zijn of haar leven te gunnen. Als we weer
uitstappen kennen we zijn of haar ware gezicht. 
Als lid van het eerste uur heeft Wim de eer om ook als
eerste achter het stuur te gaan zitten .


